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Voorwoord 

foto op de voorzijde: Rachel Bruijsten en Natascha Bruijsten.

Alleen met het hart kan je goed zien, 
het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.

De herfst is komende; de eerste najaarsstorm dient zich aan, we genieten 
allemaal van het bijzondere licht dat de late avond- en vroege ochtendzon 
ons biedt. De bladeren geven in hun warme kleuren het zonlicht terug dat 
ze de hele zomer hebben opgenomen. In de herfst laten de bomen hun 
bladeren vallen. Het lijkt zo gemakkelijk, dit loslaten. Het weerkerend 
proces loslaten en aangroeien schept in ons het vertrouwen dat er na de 
rustperiode van de winter een fris blad zal groeien in het voorjaar. Een 
volgende verbinding waarin een nieuw seizoen zichtbaar wordt.
	 Dit Bronlaak Journaal staat in het teken van ontmoeting, de verbinding 
aangaan en ook afscheid nemen. Komen en gaan.
	 Als je je verbindt met iemand dan ga je samen op weg. Samen verken 
je de route en doe je ervaringen op. Je maakt geschiedenis samen. Het is 
vaak heerlijk om herinneringen op te halen. Dit kunnen natuurlijk ook 
vervelende ervaringen zijn.
	 In het vuur van de Fakkeldragers staat het als volgt beschreven:
	 Ontwikkelen door de ander te ontmoeten
	 Van alle kleine en grote dingen die er tussen mensen gebeuren kan je dingen leren.
	 Een grapje, naast elkaar lopen, samen zingen, lachen, werken: 
	 mensen verbinden zich met elkaar.
	 In de ontmoeting met anderen leer je jezelf en de ander kennen.
In dit Bronlaak Journaal lezen jullie allerlei ervaringen van mensen die 
elkaar ontmoeten, de verbinding aangegaan zijn en wat dat hun gebracht 
heeft. Samen en ieder voor zich.  Er zijn ook verhalen van afscheid 
nemen, weer een andere ervaring waar ook ik even aan moet wennen.
	 Zo zijn er dus op Bronlaak mensen die afscheid nemen en mensen die 
zich verbinden. Jeroen verwoordt in zijn gedicht wat dat met hem doet, ik 
denk dat we het allemaal herkennen.
	 Iedereen neemt ergens op zijn levensweg afscheid. Dit brengt vaak 
een moment van gemis. Toch dient er zich vaak na een tijdje een nieuwe 
ontmoeting aan en ontstaan er nieuwe verbindingen en in de ontmoeting 
met die ander leer je weer een ander stukje van jezelf en de ander kennen.
	 Ik wens jullie veel leesplezier!

Hester Buijs
Locatiemanager Bronlaak
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Papyrus is volop in beweging de laatste 
jaren. Sommige veranderingen vragen 
om aanpassingen, creativiteit en niet 
bang zijn voor stevige uitdagingen. 
Door de automatisering is bijvoorbeeld 
de vraag naar ambachtelijke zeefdruk-
opdrachten nagenoeg verdwenen. Ook 
het grootschalige verzendklaar maken van 
poststukken is weggevallen. Dit betekent 
dat het werkgebied voortdurend op zoek 
gaat naar andere producten. 
	 Maar hoe kun je je identiteit behouden 
als papierwerkplaats, en kunstzinnige 
producten blijven maken op basis 
van papier? Er moeten voortdurend 
keuzen worden gemaakt. Opdrachten 
die computerwerk vragen staan nu ter 
discussie! Want die tijd kan beter aan de 
bewoners besteed worden. 
	 De kern van de visie van Papyrus is 
dat ze er zijn voor de bewoners en hun 
ontwikkelingsvraag. Maar ook dat ze met 
het materiaal papier, een product willen 
bedenken dat én past in de externe vraag, 
én die aansluit bij de mogelijkheden van 
de bewoners. De laatste jaren zijn veel 
mensen die zelfstandig mee konden 

helpen uitgestroomd. En, er komen geen 
deelnemers meer binnen die alle stappen 
van het boekbinden nog kunnen maken. 
En kiest het team er voor om nog wél 
mappen te maken, dan moet er één en 
ander uitgepluisd worden: welke stappen 
vraagt dit en welke bewoner kan en wil 
dit gaan leren? Maar het vertrek van de 
één, betekent ook kansen voor de ander. 
Rik kan bijvoorbeeld goed snijden en het 
marmerbad klaarmaken. Hij is trots op 
zijn prestaties en is erg enthousiast over 
zijn nieuwe taken. Als Rik op zijn beurt 
weer uitstroomt, begint het zoekproces 
van voren af aan. En hoe ga je om met 
de grens aan wat je als papierwerkplaats 
kunt produceren met mensen die meer 
ondersteuning nodig hebben?
	 Het team neemt zelf 
verantwoordelijkheid voor deze 
uitdagingen, maakt hierin zelf keuzen 
maar is ook afhankelijk van anderen. Aan 
de leidinggevende wordt gevraagd mee 
te denken: is er ruimte om iemand met 
een afstand tot de arbeidsmarkt aan te 
nemen? En hoe komt Papyrus aan nieuwe 
cliënten? De samenwerking met de winkel 
is cruciaal: Erica weet wat klanten wel en 
niet leuk vinden en signaleert trends in de 
cadeauartikelen branche.
	 In het ondernemerschap heeft het team 
een stap terug moeten doen, maar in de 
werkprocessen met de bewoners is er veel 
verbeterd. Opdrachten worden nu op een 
andere manier verdeeld over de teamleden 
en dat geeft veel meer rust! Verder wordt er 
meer belevingsgericht gewerkt en aandacht 
besteed aan groepswerk. Tim scheurt 

Werkgebied in beeld: Papyrus	
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bijvoorbeeld 
grote repen 
krantenpapier, 
Stijn maakt deze 
vervolgens wat 
kleiner, en Fatika 
bewerkt dit tot 
mooie kleine 
snippers. Bij 

het maken van de pasta voor de papier-
maché kunnen ook bewoners mee doen, 
bv bij het roeren. De tweede dag kan het 
team verder met het hele proces. De kunst 
is om bewoners zo veel mogelijk zelf te 
laten doen. Vullen van vormpjes kan bijna 
iedereen, daarna volgt het schuren en 
schilderen van de vormpjes. Schilderen kan 
ook bijna iedereen. Vergelijk dat maar eens 
met zoiets als knippen. Dat lijkt eenvoudig, 
maar voor velen hier niet haalbaar! 
Vervolgens gaan ze naar de winkel, waar ze 
van de winkelier nog een dik compliment 
krijgen. 
	 Door alle aanpassingen is er nu meer 
rust en groepsdynamiek gecreëerd en dat 

voel je als je binnenkomt als bezoeker. 
	 Natuurlijk moeten productie en 
belevings-gerichte activiteiten wel in 
evenwicht blijven. Maar als er niemand bij 
komt in het productiestuk, dan is dat ook 
een feit. Het team is blij met de mensen die 
er nu binnen komen en wil de uitdagingen 
wel aangaan! Niet vast blijven houden aan 
“toen was het beter”. De opdracht aan 
Papyrus is vandaag anders dan gisteren en 
daar gaat het team voor.

Natasha van Dijk
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Beste Bronlakers,

Ik val maar meteen met de deur in huis. Het is 

mooi geweest. Heel erg mooi. Maar aan alles 

komt een eind. Maar geen eind zonder nieuw 

begin.

Aan het eind van dit jaar ga ik stoppen met 

mijn werk op Bronlaak. 

En ga ik beginnen aan... tja, waaraan 

eigenlijk...

Dat staat nog in de sterren.

Ik deed het ooit eerder in mijn leven, zo’n 25 

jaar geleden, in de zomer van 1991 besloten 

Liesbeth en ik om het roer om te gooien. We 

werkten allebei aan de Vrije school Arnhem, 

maar konden daar uiteindelijk onze draai 

niet vinden. We zeiden beide onze baan op 

en zagen één grote vrije ruimte voor ons 

liggen. Ook toen wisten we niet waaraan we 

begonnen. 

In die tijd werkte Jan de Bruin op Bronlaak. Hij 

vroeg mij, nadat ik met het Nijmeegs Euritmie 

Ensemble op Bronlaak een voorstelling 

had gegeven, of ik er niet als euritmist 

wilde komen werken. Iedere week met elk 

werkgebied een uurtje euritmie. Zo begon het.

Intussen is er veel veranderd. Bronlaak is 

veranderd. Jullie zijn veranderd. Mijn werk is 

veranderd. Ik ben veranderd. 

Maar wat gebleven is, is de hartelijkheid, 

de warmte, de gastvrijheid, het plezier en 

bovenal de mogelijkheid en de ruimte om 

te ontwikkelen. Daar ben ik dankbaar voor. 

Zonder dat was ik niet geworden wie ik ben. 

Was Bronlaak niet geworden wat het nu is en 

waren jullie niet geworden wie je nu bent. En 

waren wij, Bronlaak, jullie en ik geen vrienden 

geworden.

Er is geen mooier verhaal dan dat van de kleine 

Prins van Antoine de St. Exupery, over het 

ontstaan van vriendschappen en het afscheid 

nemen. En omdat ik het misschien wel de 

belangrijkste gebeurtenis vind die tussen 

mensen kan plaats vinden, zet ik het nu nog 

eens op papier voor jullie.

Maar daar blijft het niet bij. Begin januari zal 

ik het samen met Ruth, Christiaan, Wouter, 

Erdmute en Willem als afscheid voor jullie 

spelen. Op het podium van de Pinksterzaal.

Afscheid Maarten van Ek
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Zo sluit de cirkel zich. Na een voorstelling in 

1991 zijn wij met elkaar verbonden geraakt. 

Straks na een voorstelling in 2017 nemen we 

afscheid.

Tenslotte kwam de kleine prins op de planeet aarde. En 
toen hij lang gelopen had door het zand, de rotsen en de 
sneeuw, ontdekte hij eindelijk een weg. 
Hij kwam bij een tuin met bloeiende rozen. De kleine prins 
bekeek ze eens. Ze leken allemaal op zijn bloem. En hij was 
heel ongelukkig. Zijn bloem had hem verteld dat ze enig in 
haar soort was in het heelal. En nu stonden er vijfduizend, 
precies dezelfde in één enkele tuin.

En toen dacht hij nog: “Ik vond mijzelf nog wel zo rijk met 
die ene bloem, en het is maar een doodgewone roos. En hij 
ging in het gras liggen en huilde.

En toen verscheen de vos.

“Goede morgen.” zei de vos.
“Goede morgen.” antwoordde de kleine prins.
“Hier ben ik onder de appelboom.”
“Wie ben je, je bent beeldig.” sprak de kleine prins 
verwonderd.
“Ik ben een vos.”
“Kom met me spelen, ik ben zo verdrietig.” sprak het 
prinsje zacht.
“Ik kan niet met je spelen, ik ben niet tam.”
“O, pardon… wat is dat tam?”
“Jij komt niet uit deze buurt, wat zoek je hier?” vroeg de 
vos verschrikt.
“Ik zoek de mensen. Wat betekent tam?”
“De mensen hebben geweren en ze jagen. Dat is erg lastig! 
Ze houden ook kippen. Dat is hun enige nut. Zoek je 
kippen?”
“Nee, ik zoek vrienden. Maar wat betekent tam?” 
“Dat is maar al te zeer een vergeten woord. Het betekent 
verbonden.”
“Verbonden…?”vroeg het prinsje verbaasd.
“Ja zeker. Jij bent voor mij maar een klein jongetje als alle 
andere kleine jongetjes. En ik heb je niet nodig. Ik ben 
voor jou een vos als alle andere vossen. Maar als je me 
tam maakt, dan zullen we elkaar nodig hebben. Dan ben 
je voor mij enig op de wereld en ben ik voor jou enig op de 
wereld…”

“Ik begin het te begrijpen. Er is een bloem….die mij geloof 
ik tam heft gemaakt.” zei de prins meer tegen zichzelf dan 
tegen de vos.
“Dat is best mogelijk. Men ziet van alles op aarde….”
“O, maar dit is niet op aarde.”
“Op een andere planeet?” vroeg de vos.
“Ja.”
“Zijn daar ook jagers, op die planeet?”
“Nee.”
“Dat is geweldig!” riep de vos blij, “En kippen?”
“Nee.”
“Niets is volmaakt….” zei het vosje droevig. “Mijn leven 
is eentonig. Ik jaag kippen en de mensen jagen mij. Alle 
kippen lijken op elkaar en alle mensen lijken op elkaar. 
Maar als jij me tam maakt, dan wordt mijn leven vol zon. 
Dan ken ik voetstappen die van alle andere verschillen. 
Alsjeblieft… wil je me tam maken?”
“Ja, dat wil ik wel, maar veel tijd heb ik niet. Ik moet 
vrienden ontdekken en allerlei dingen leren kennen.” sprak 
het prinsje.
“Alleen de dingen die je tam maakt leer je kennen. Als je 
een vriend wilt maak mij dan tam.”
“Wat moet ik dan doen?” vroeg het prinsje.
“Je moet véél geduld hebben. Kijk, je gaat eerst een eindje 
van me af in het gras zitten. Ik bekijk je eens tersluiks en 
jij zegt niets. Woorden geven maar misverstand. Maar je 
kunt iedere dag een beetje dichterbij komen zitten….”

Zo maakte de kleine prins de vos tam, en het uur van 
vertrek naderde.
“Ach… ik zal huilen.” sprak het vosje verdrietig.
“Het is je eigen schuld, jij wilde dat ik je tam zou maken.”
“Ja zeker.” snikte de vos.
“En nu moet je huilen.”
“Ja zeker.”
“Dus daar win je niets bij.”
“Ik win er wel bij. Ga nog maar eens naar de rozen. Dan 
zul je begrijpen dat jouw roos enig is op de wereld. 
“Vaarwel. Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig: alleen 
met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de 
ogen onzichtbaar.”
“Voor de ogen is het wezenlijke onzichtbaar.” herhaalde de 
kleine prins.
“Je blijft altijd verantwoordelijk voor wat je tam hebt 
gemaakt. Jij bent verantwoordelijk voor je roos…”
“Ik ben verantwoordelijk voor mijn roos….”

Maarten van Ek
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Hallo allemaal,
Graag laten we jullie op deze manier kennis 

maken met de bewoners van ‘de Regenboog’. 

In de Regenboog wonen Jaap, Michel, Rob, 

Barbara, Dennis, Anneke, Pitt en Felix. 

We vinden onszelf best wel een actief huis; we 

vinden het leuk om uitstapjes te maken en om 

betrokken te zijn bij de Bronlaakgemeenschap. 

Zo vinden we het bijvoorbeeld erg leuk om in 

het weekend naar het dorpscafé te gaan. Ook 

werken Rob, Michel en Felix zo nu en dan in het 

dorpscafé. 

We vinden het ook leuk om erop uit te gaan 

zoals pas naar de Trucker dag in Boxmeer en 

naar Muziekevent in Landhorst. Op bijna elke 

zondagmiddag hebben we een groepsactiviteit 

waaraan we allemaal mee doen. Dit kan zijn: 

wandelen, fietsen, naar het dorpscafé of ergens 

anders naar toe. Op zaterdag doen we de 

boodschappen en dit vinden de meeste van ons 

ook een leuke activiteit. 

We zijn een gastvrij huis en vinden het leuk om 

bezoek te krijgen, soms als groep maar ook zelf 

krijgen we graag bezoek. Elke woensdag sluit 

Peter bij ons aan voor de huis/bijbelavond en 

door de weeks eet Jan Huib tussen de middag 3 

dagen met ons mee. Dit vinden we allemaal erg 

gezellig!

Muziek is voor de meeste 

van ons erg belangrijk, 

zo klinkt er regelmatig 

gezellige muziek in de 

Regenboog! Anneke 

zingt graag en speelt 

blokfluit, dit doet ze 

ook weleens bij de 

Bronlaakdienst. Pitt 

speelt gitaar, trommel en 

keyboard. Rob vindt het 

ook leuk om muziek te 

maken en doet dit graag 

bij bijv. een jaarfeest. 

Barbara kan mooi zingen 

en Dennis houdt van 

discomuziek en dansen.

Hopelijk hebben jullie 

op deze manier een beter 

beeld gekregen van onze 

gezellige groep! 

Fransje Aarts
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komen en gaan

over het komen en gaan 

van medewerkers op Bronlaak 

is veel te vertellen 

en erg lastig 

sommige zie je dan nog 

op het terrein

die werken in andere huizen

sommigen zie je nooit meer terug 

als je ze nooit meer terug ziet

denk ik echt uit het oog

maar ook uit het hart 

omdat je dan nooit iets van ze hoort 

elke keer als er 

een nieuwe medewerker komt

is dat keilastig voor mij 

je weet nooit wat je er van moet verwachten

het is altijd weer fijn

als ik aan een nieuwe medewerker gewend ben

dan denk ik altijd

die gaat niet meer weg

maar is dat ook zo...

Hans en Dörte zijn er al heel lang

en Jan en Ine ook

en Erwin Jansen ken ik ook al heel lang

als het van die goeie mensen zijn

vind ik het fijn

dat ze heel lang blijven

dan kan ik altijd goeie dag blijven zeggen

Jeroen 
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21 jaar heb ik me met liefde verbonden gevoeld 

met Bronlaak maar het wordt nu tijd om verder 

te gaan. Voor mij zelf om mij een kans te 

geven om nieuwe dingen te gaan doen. Je zou 

zeggen maar dat kan je toch combineren met 

Bronlaak? Voor mij is dit lastig gebleken, ik 

had namelijk mijn hart verpand aan Bronlaak 

en ik beheerste niet de kunst om dit met 

andere werkzaamheden te combineren. 

En voor Bronlaak is het goed om binnen de 

beweging nieuw en jong elan in te kunnen 

zetten, met enthousiaste en vernieuwende 

ideeën. Zo snijd het mes aan twee kanten.

In opdracht van Albert Fletterman heb ik 

in 2003 een stuk geschreven over hoe mijn 

werk er in een droom uit zou zien.

In mijn droom zie ik een grote uitwisseling tussen 

alle geledingen in en om Bronlaak, de bewoners, de 

verschillende beroepsgroepen en de buitenwereld.

Wat hebben we elkaar te bieden, hoe kunnen we elkaar 

ondersteunen, inspireren, activeren en genieten van het geen 

wat komt en gaat. 

In mijn werkgebied, de beweging, zie ik me laverend tussen 

al deze verscheidene groeperingen en neem ik op en geef 

weg. We vullen elkaar aan en vanuit dit gegeven is alles 

mogelijk. 

Wij zijn creatief in het kijken naar mogelijkheden, iedereen 

doet mee.

In de beweging ontmoeten we elkaar en door ons 

enthousiasme ontstaat er iets moois. We creëren ruimtes 

om ons heen die onze activiteiten kunnen ondersteunen 

en inspireren, zowel in de beweging als het onuitwisbare 

Afscheid Ella Manders
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maatje van de beweging: ”De rust”.

Dit is genieten en het mooie van deze droom is dat het 

realiteit kan worden.

Dit is de droom waar ik voor 100% voor ga.

Ik ben op weg gegaan en heb dit beeld altijd 

voor ogen gehad. Niet de gemakkelijkste weg, 

maar wel een route die naar mijn idee het 

meest effectief is.

Met liefde en veel inzet heb ik samen met 

de medewerkers van Bronlaak, mijn collega 

therapeuten, artsen en hun assistenten hier 

aan mogen werken.

Een gedeelte van mijn droom is werkelijkheid 

geworden en een gedeelte is een droom 

gebleven en dat is goed zo.

Wat ik ga doen weet ik nog niet, ik ben in de 

gelukkige omstandigheid om rustig rond 

te kunnen kijken, lekker genieten van mijn 

kleinzoon en even niets te doen. Vanuit dit 

niets kan iets nieuws ontstaan. Ik voel me zeer 

bevoorrecht dit te kunnen gaan doen. 

Vanaf 1 januari zal ik niet meer professioneel 

op Bronlaak rondlopen. In de laatste maand 

zal Brechje van Laarhoven mee lopen binnen 

mijn werk, zodat zij in januari het vaandel van 

de beweging over kan nemen.

Het is een voorrecht om binnen Bronlaak te 

mogen bewegen en werken.

Ik heb een steen verlegd

In een rivier op aarde (genaamd Bronlaak)

Het water gaat er anders overheen

De stroom van een rivier

Hou je niet tegen

Het water vindt er altijd een weg omheen

Dank voor jullie vertrouwen.

Hartelijke groet, 

Ella Manders

 

Muziek-optreden Avalon

Op de maandagmiddag werd er in de muziekkamer geoefend.

Op de zondagochtend werd er tijdens de dienst met een volle zaal opgetreden.

Anja trad op met haar harmonica en Peter speelt op zijn fluit.

Steven, Alfredo en Maurits trommelen op een trommel op de maat van de muziek,

Ze zongen ook mee.

De dienst was binnen. Ute zat opzij in de groep.

Het lied klonk als Sananana. Tineke Abspoel trommelde ook steeds mee.

De zaal luisterde en keek toe.

We oefenden ongeveer drie keer in de muziekkamer.

In de zaal en tijdens de dienst zongen we ook even in.

Het optreden was goed.

Alfredo Haighton
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Drie jaar later hebben mijn ouders de stap gezet nog een kindje te krijgen. Natascha was in haar 

nopjes en dol op deze baby. Spraak en articuleren is voor haar lastig dus sindsdien ben ik ‘Bibi’. 

Onze jeugd was, zoals ik mij herinner, geweldig. We deden leuke dingen met onze ouders en 

gingen veel op reis. Zo gewoon mogelijk groeiden we op. Natascha was een lief, sensitief en zeer 

zorgzaam meisje. En ja zoals zusjes betaamt, speelden we en maakten we ruzie. Er zijn voor mij 

verschillende fases geweest. Aanvankelijk als kind merk je niet op dat je zusje anders is. Op een 

gegeven moment veranderde dat. Ik vond dat ik minder aandacht kreeg wat logisch was aangezien 

Natascha bij de verzorging moest worden geholpen. Jaloers was ik. Ook schaamte heeft me een 

periode parten gespeeld. Je wilt er als kind bij horen en niet opvallen. Ik wilde liever niet dat mijn 

ouders en zusje kwamen kijken bij de hockeywedstrijd. En als er eieren moesten worden gehaald 

bij de boer 400m verderop, dan liever niet samen met Natascha. Maar toen een klasgenootje 

me uitschold voor ‘mongolenzus’, gilde ik woest ‘dat ze niet eens een mongool was!’. Als een 

vriendinnetje me niet had gestopt, had ik haar zeker op het poezelige gezichtje getimmerd. Dat ik 

haar wilde beschermen, was al vroeg duidelijk. En dat was wederzijds. Toen ik in mijn tienerjaren 

Natascha & Bibi
In 1971 werd Natascha geboren, een moeilijke bevalling. Na maanden van intuïtieve 
onzekerheid van mijn ouders bleek Natascha inderdaad als gevolg van perinataal 
zuurstofgebrek zowel verstandelijk als lichamelijk beperkt. De ontwikkeling van 
haar was onzeker. De reis in deze andere wereld van en met Natascha begon…. 
Mijn moeder liet (ook toen al;)) niets aan het toeval over en ging actief en liefdevol 
aan de slag om de ontwikkeling van mijn zusje zo optimaal mogelijk te stimuleren. 
Een intensief pad maar het heeft haar gevormd tot wie ze nu is.
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met liefdesverdriet op de bank zat te sniffen, knuffelde ze me en bracht me een glaasje water en 

een tissue. Problem solved. En knuffelen ontwikkelde ze tot een van haar kernkwaliteiten.

	 Na de middelbare school ging ik studeren in Maastricht. Voor mijn ouders groeide het 

besef dat er ook een nieuw ‘thuis’ voor Natascha moest worden gevonden. Een hele zoektocht 

langs treurige woonomgevingen maar in 1997 ging Natascha ook ‘op kamers’ bij Bronlaak. We 

brachten haar met zijn drieën met al haar spulletjes. Huilend reden we weg. Want nee, een kind/

zus met een beperking kun je niet ‘loslaten’. Je kunt het je hoogstens eigen maken om haar ietwat 

anders vast te houden. We bleven en blijven in haar nabijheid. Want net zoals ik vond ook zij het 

moeilijk om ineens een ander thuis te hebben.

	 Op Bronlaak werd Natascha volwassener, op haar eigen manier. Ze weet goed wat ze wel en 

niet wil. Ze ontwikkelde en vindt inmiddels haar eigen weg, letterlijk en figuurlijk. Ze maakt 

contacten én hele mooie ceramiek potten, schalen en bekers op de potterij. In beiden is zij 

bijzonder. In de eerste ontmoeting met mensen, kijk ik altijd met een schuin oog naar haar, mijn 

kompas. Zij bezit de puurheid om in dat eerste moment meteen naar het hart te gaan. Ik doe 

ook echt mijn best, maar het lukt me niet altijd. Ik denk toch af en toe bij een eerste ontmoeting 

stiekem: ‘wat een idiote broek’ of ‘dat kapsel heb ik sinds 1984 ook niet meer gezien’. En dat 

vertroebelt je blik. Natascha kan zuiver kijken of liever voelen, los van uiterlijkheden. Zij beklinkt 

dat dan vaak met een knuffel of een handkus. En hoe mooi én helder is dat. Trots ben ik op haar. 

Ik probeer te leren van haar sociale vaardigheden. Hoewel sommige (zakelijke) relaties me, na 

een handkus, waarschijnlijk toch wat onthutst aan zouden kijken… 

	 Natascha heeft me ook richting gegeven in mijn zakelijke omgeving. Na omzwervingen in 

de verzekeringsbranche werk ik sinds 5 jaar bij een franchiseorganisatie die zorgformules in 

de markt zet. Kleinschalige woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking. Met 
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als kernwaarden zo gewoon mogelijk, een echt thuis bieden, aansluitend bij de zorgvraag die 

er is. Het feit dat Natascha is wie ze is, biedt me meerwaarde in het invullen van deze rol. Als 

ik bezorgde ouders aan de lijn heb die zeggen: ‘dat ik toch niet weet wat het is om de zorg van 

een kind met een beperking te hebben…’ dan deel ik soms mijn eigen situatie. Het gesprek 

kantelt dan vrijwel meteen. Als je ervaring hebt met het leven met iemand met een verstandelijke 

beperking ken je als geen ander de wensen, angsten, de behoefte aan liefde en nabijheid voor 

deze vaak kwetsbare mensen. 

Inmiddels heb ik op een rugzakreis in Costa Rica mijn lieve Belg ontmoet en woon ik in Gent, 

samen met Tom en zijn drie kinderen. Dit geeft weer een nieuwe dynamiek. De kinderen zijn gek 

op haar en gaan gewoon met haar om. Dat klinkt normaal maar is zo bijzonder. Als we samen op 

stap gaan, is het vechten wie haar rolstoel mag besturen. Zij slaan gelukkig de schaamte periode 

over, zo lijkt het. 

	 Gent is helaas 190 km bij Natascha vandaan. Dat vind ik jammer. Mijn ouders worden ouder. 

In de zorg voor Natascha proberen we nu samen op te trekken. Op termijn verschuift dat naar 

mij. Dat beangstigt me wel eens. Hoe ga ik dat doen in combinatie met wonen in Gent, werken 

in NL en een gezin? Maar dat ik dat ga doen, is zeker. Op mijn manier, samen met haar. Met als 

uitgangspunt dat mijn lieve, ‘andere’, dappere zusje happy is.

Je bent zo 

mooi 

anders 

dan ik,

natuurlijk 

niet meer of 

minder 

maar

zo mooi 

anders,

ik zou je 

nooit

anders dan 

anders willen.

(Hans Andreus)

Rachèl Bruijsten

September 2016
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Vandaag, 30 september 2016, viert Robert 

Koorengevel zijn verjaardag. Sinds 1983 is 

dat al voor de 33ste keer op Bronlaak. ‘Hoe 

oud ben je nu geworden Robert?’ “Eh,… 

vijf – vier.” ‘Mooi, vierenvijftig jaar dus’. Dit 

is ook de reden dat Robert vandaag de hele 

dag thuis is, op Ard Lea wel te verstaan, waar 

hij sinds januari 2010 woont. Fijn vrij zijn op 

de dag dat je jarig bent, was ooit een oude 

Bronlaak gewoonte die Robert nu nog in ere 

houdt. ‘Komt er nog bezoek vandaag Robert?’ 

“Vanmiddag komt er misschien een kennis 

van mij en vanavond heb ik wat vrienden 

uitgenodigd”. ‘Dus het komt wel uit als we 

vandaag even een kort gesprekje hebben?’ “Ja 

hoor, dat is geen probleem”.

Robert is vanuit het kindertehuis Christoforus 

Zeist, begin jaren tachtig op zijn 21 jaar naar 

Bronlaak nabij Oploo verhuisd, zeg maar 

een dikke honderd kilometer verderop. Hij 

kende hier natuurlijk helemaal niemand 

buiten het terrein en op Bronlaak zelf hoorde 

hij in die tijd bij de zogenaamde jonge 

garde. Na een paar korte stages in Tuinderij 

de Kiem, de boomgroep Sylvester en de 

boerderij de Lindelaar koos Robert toch 

maar voor de dieren en de onophoudelijke 

stroom klussen op de boerderij en de 

aantrekkingskracht van al het ‘vreemde’ volk 

dat de boerderij regelmatig bezocht, zoals de 

veehandelaar, de loonwerker, de veearts, de 

melkmachinemonteur, diverse leveranciers en 

boerse buren als Gerrit de varkenshouder waar 

de zijn zeug Koba door gedekt moest worden, 

Jan, Ties en Wim Jonkers die ons hielpen met 

de paarden en buurman Gerrit Koole met zijn 

melkkoeien. 

‘En Robert, wat deed je zoal op de boerderij?’ 

“Ik moest daar de varkens verzorgen. Eerst 

hadden we drie zeugen en die moesten altijd 

naar de beer gebracht worden in Oploo bij 

Gerrit Derks. Nadat ze gebigd hadden konden 

ze weer gedekt worden en dan kregen we weer 

jonge biggetjes. Later zijn de zeugen allemaal 

geslacht en hadden we in de nieuwe boerderij 

alleen nog maar vleesvarkens. Ongeveer veertig 

en die moest ik ’s morgens en ’s avonds brij 

voeren van brok en kaaswei. Ook was ik vaak 

in de werkplaats bezig dingen uit elkaar halen 

en met m’n fiets natuurlijk”. ‘En je woonde 

ook altijd op het terrein?’ “Jazeker, eerst in de 

oude Zwaan/Ekster daarna in de Eenhoorn. In 

1990 ging ik naar de Belakane, daar was Wim 

Stenvers mijn begeleider en sinds 2010 woon 

ik op Ard Lea.” ‘Ga je vaak naar huis of zie je 

je vader en moeder regelmatig?’ “ Ik ga af en 

toe naar huis, naar Schiedam, ik ben een echte 

Schiedammer. Met de fiets naar het station in 

Boxmeer en dan met de trein naar Schiedam. 

Meestal ga ik naar mijn zus daar.” ‘En komen 

zij ook wel eens naar jou hier op Bronlaak?’  

“…eh nee, heel soms.” ‘Komen zij vandaag 

nog op je verjaardag?’ “Dat weet ik niet. 

”En heb je al cadeaus gehad?’ “ Dat doen we 

vanavond” 

‘Wie was degene met wie je het eerst contact 

had buiten Bronlaak?’ “Dat was Henk.” ‘ 

Kennen we die?’ “ Henk woont op het kamp 

in Sint Tunnus. Hij had een oude stadsbus en 

die moest gesloopt worden. Ik ging daar op 

de zaterdag heen, als ik geen weekeinddienst 

had op de boerderij, ik kreeg dan ook een 

zakcentje”. ‘ Hoe heb je Henk leren kennen?’ 

“Ik denk van de motorcross in Oploo.” 

‘Hoe kwam je daar dan terecht?’ “ Ik fietste 

daar in Oploo en hoorde ze crossen. Ik ben 

Robert Koorengevel 
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daar toen gaan kijken en op een gegeven 

moment maar naar binnen gegaan. En toen 

zochten ze een mannetje om te helpen. 

Om omheiningen te zetten en om parcours 

te bouwen en af te breken. Onze oude 

loonwerker The Hoenselaar (her)kende mij 

van de boerderij Bronlaak .“Later is daar in 

Oploo de vergunning om te motorcrossen 

ingetrokken en nu is de motorcross in 

Overloon. Maar daar kan ik ook op de fiets 

heen.” “In Oploo deed ik in het begin, medio 

1990, ook trainen bij de voetbalclub FC Oploo. 

Maar daar ben ik mee gestopt omdat het te 

zwaar was. Ik ben toen overgestapt naar het 

G-team in Boxmeer. Eerst als ‘Waterman’ 

(verzorger, red.) maar later mocht ik ook mee 

voetballen. We zijn ook een keer kampioen 

geworden.” ‘Robert, je bent ook oud-ijzer 

verzamelaar, waar laat je dat allemaal?’ “ Als 

ik een kar vol oud ijzer en blik heb dan hang 

ik die achter mijn fiets en dan ga ik ermee 

naar Gemert naar de oud ijzerboer. “ ‘Hoe 

heet die oud ijzerboer?’ “Ik weet niet hoe hij 

heet, maar ik heb wel zijn telefoonnummer. 

“ ‘Die kar achter je fiets, dat is toch wel iets 

aparts. Hoeveel fietsen heb jij al versleten 

door al dat gewicht?’ “Ik denk veel, weet niet 

hoeveel, maar als die stuk was ging ik eerst 

naar de fietsenmaker in Oploo, maar ik kan 

nu ergens anders onderdelen krijgen en dat is 

goedkoper. Met de fietskar doe ik ook al heel 

lang mee met de carnavalsoptocht in Oploo en 

Sint Tunnus! ( inderdaad al sinds ca 1985 red.). 

Ik bouw de kar dan om tot carnavalswagen 

en loop dan mee met de optocht. Vaak is het 

dan zo zwaar dat hij ook wel eens het einde 

niet haalt.” “En dan ga ik ieder jaar nog naar 

Westerbeek naar het jaarlijkse oogstfeest. Daar 

help ik dan ook mee. En ook help ik bij het 

schaapsscheerdersfeest van Staatsbosbeheer in 

de bossen hier achter Bronlaak.” ‘ Zeg Robert 

ben je eigenlijk ook wel eens thuis?’ “ Jawel, 

Ik heb afgesproken dat ik in het weekeind 

tenminste een dagdeel op Ard Lea ben. Daar 

heb ik nl mijn eigen schuurtje, tenminste de 

helft van het schuurtje en mijn verzamelplaats 

voor mijn spullen en dat moet ik ook 

bijhouden.” ‘Mag ik daar eens kijken?’ “ Nee, 

zegt Robert, dat is eigenlijk privé.” ‘Robert, ik 

merk en beluister dat jij graag en veel overal 

naar toe gaat, maar komen er nu ook wel eens 

bekenden of vrienden hier bij jou op bezoek?’ 

“Nee, niet zo vaak, misschien vanavond, maar 

dat weet ik ook niet zeker.

Willem de Ridder 
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In overleg met Yolande Eeren kun je een bijdrage 

voor het Bronlaak’s Journaal aanleveren. 

Neem daarvoor contact op met Yolande via: 

YEeren-Zanders@DeSeizoenen.org
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