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Voorwoord 

foto op de voorzijde: Roel Verlinden

Dit is het laatste voorwoord dat ik 
voor het Bronlaak Journaal schrijf.
Na 14 jaar werken voor en met 
bewoners van Bronlaak heb ik 
op vrijdag 27 januari afscheid 
genomen.
 We hebben veel met elkaar 
meegemaakt; mooie momenten 
zoals de open dagen, opening van 
het dorpscafé, 65e verjaardag van 
Bronlaak, de smartlappenavond, de 
ochtendspreuk.
 Ook zijn er moeilijke momenten 
geweest die we hebben kunnen 
doorstaan doordat we in gesprek 
bleven als partners in de zorg.
Ik heb Bronlaak ervaren als een 
veerkrachtige gemeenschap en 
organisatie waar mensen in hun 
kracht komen en iedereen zichzelf 
mag zijn.

Wat was het een prachtig afscheid! 
Bronlaak heeft mij op haar eigen 
bijzondere wijze uitgezwaaid. 
Het afscheidslied en persoonlijke 
toespraken, veel handdrukken, 
knuffels, persoonlijke woordjes en 
kaartjes, een traan en een lach.
Ik voel(de) mij zeer verbonden en 
gewaardeerd.
 
Ik wil iedereen hier hartelijk voor 
bedanken en natuurlijk mis ik 
jullie! Maar Bronlaak heb ik in 
mijn hart gesloten en ik zal de 
verbinding blijven verzorgen. 
Zal op mijn eigen wijze fakkel-
drager blijven van Bronlaak en 
zal fakkeldrager zijn voor de 
antroposofische zorg in het 
algemeen.

Hartegroet,
Hester Buijs
 

Fotocollage gemaakt door Pascale Portier
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Op 2 februari met Maria Lichtmis sloten 
we de grote Kersttijd af.
Een nieuwe periode is aangebroken.
Het is koud buiten maar langzaam kunnen 
we het sterker wordende daglicht ervaren. 
Het licht komt terug. In deze tijd van het 
jaar kunnen we de overgangsperiode 
ervaren van winter naar lente. 
Deze overgangsperiode, de seizoens-
wisseling van winter naar lente zijn 
van oudsher en op vele plaatsen in de 
wereld reden voor een feest. Reiniging, 
bescherming en vruchtbaarheid zijn 
belangrijke elementen voor het vieren van 
het naderende voorjaar. In de aarde zijn 
de elementen wezens  met zorg bezig de 
zaden zo te omhullen zodat zij kunnen 
ontkiemen en de bloemen in bloei kunnen 
komen. De sapstromen in de natuur 
komen langzaam weer op gang en in de 
aarde is volop beweging. De aarde komt 
voor ons zichtbaar weer tot leven. We zien 
de toverhazelaar, sneeuwklokjes en de 
Helleborus al in bloei.
Zoals de aarde in beweging is en 
zichtbaar naar buiten treed, zo wil de 
mens wellicht ook in beweging komen. 

De eerste zonnestralen lokken velen van 
ons naar buiten, menigeen zet de ramen 
en deuren open, huizen worden gelucht, 
opgeruimd en schoongemaakt. Lang 
geleden in de tijd van de Romeinen was 
deze maand de maand van het opruimen 
en het schoonmaken, het nieuwe jaar 
begon immers op 1 maart. Een nieuw 
begin in zicht. Het Latijnse woord 
‘februa’ betekent reiniging. Februari 
wordt naast ‘reinigingsmaand’ ook wel 
‘sprokkelmaand’ genoemd. Bomen 
laten hun laatste verdorde takken, hun 
‘sprokkels’ vallen. Deze ‘sprokkels’ 
werden vroeger verzameld hetgeen voor 
velen een zeer welkome aanvulling was op 
het brandhout wat vaak niet toereikend 
meer was in deze periode van het jaar.                                                    
De oude verdorde takken maken ruimte 
voor nieuwe twijgen.  
                                                                                                                        
Kunnen wij net als de boom in deze 
overgangsperiode, in deze periode van  
seizoenswisseling ons van het oude 
losmaken om zo ruimte te scheppen voor 
een hernieuwde frisse blik, nieuw leven, 
een nieuw begin? 
 
Via het feest van 
carnaval gaan we nu op 
weg naar de lente en het 
paasfeest, het feest van 
de opstanding.

Tanca Boot

Februari
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Hallo allemaal,

Wij,... Janneke Heijster, Nadja van der Linden, Denise Kruithof, Jeffrey Peeters, Nuwan Doré en 

Lisbeth Schuller zijn de bewoners van de nieuwe Ekster. Wij wonen hier sinds juni 2016.

Wij houden van koken en lekker eten en leuke uitstapjes.

Ook een gezellige sfeer vinden wij heel belangrijk en daar werken wij hard aan.

Ieder van ons heeft een eigen studio, 

de dames slapen beneden en de heren 

boven. 

De centrale plek in huis is onze 

woonkamer waar we allemaal 

samenkomen voor onder andere 

spelletjes, koffie/thee drinken, televisie 

kijken, kletsen enzovoort.

We hebben geen buren maar wel een 

zwembad in onze achtertuin :) Als we 

over het hek springen plonsen we in het water.

Voor ons is zelfstandig zijn heel belangrijk.

Er is in de Nieuwe Ekster heel veel ruimte en mogelijkheden om te groeien.

Iedereen mag en kan het op zijn of haar manier en tijd doen.

We zijn nu nog met zijn zessen, maar het is bedoeld voor 8 bewoners en er is een logeerplek.

We zijn een gezellige groep en hebben erg fijne begeleid(st)ers.

Woonhuis in beeld: Ekster
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 de andere kant

hester gaat weg op bronlaak
ze gaat nou een hele 

grote stap maken
een hele verre stap

naar de andere kant van nederland

ik vind het van de andere kant
leuk voor haar

en van de andere kant
jammer voor ons

aan de andere kant
zal zij het leuk vinden
en aan de andere kant

zal ze het jammer vinden 
dat ze weggaat

ze is heel leuk en lief
tegen mij zegt ze

je moet je niks aan trekken
als een bewoner zegt

dat je raar loopt

daar voel ik me heel sterk door
als hester dat tegen mij zegt

hester heeft mij een beetje geleerd
om voor mezelf op te komen

daar ben ik heel blij mee

Barbara Boon
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Houtbewerking
Twee kasten voor de weverij.

Begin 2016 krijgt de houtwerkplaats opdracht 

om twee kasten te maken voor de weverij. 

Dit project wordt gesponsord door de ouders 

van Barbara Boon. Eerst  hebben we een 

ontwerptekening gemaakt naar de wens van 

de weverij. 

 

Na een goedkeuring was de weg open om 

te beginnen. De weverij heeft voor douglas 

hout gekozen, een warm gekleurde naaldhout 

soort. Het hout, afkomstig uit deze omgeving 

is gezaagd  door de bosgroep. Met aanhanger 

en bus hebben we het douglas hout naar de 

houtwerkplaats gebracht. Het hout heeft een 

tiental dagen in onze droogkamer gelegen tot 

het droog genoeg was om te bewerken.

Zagen, schaven, lijmen, opmeten en nog 

een keer zagen en schaven 

tot de planken de juiste 

maten hebben. Een team 

van vijf mensen hebben 

hoofdzakelijk aan de kasten 

gewerkt.

lijm en direct daarna 

klemmen met veel 

lijmtangen. Een eenvoudige 

klus die secuur en snel  

uitgevoerd moeten worden, 

binnen enkele minuten moet 

het hout geklemd zijn anders 

is de lijm te droog. 

 De tekening wordt 

vaak geraadpleegd voor de 

maatvoering. De weken gaan voorbij, iedere 

dag komt een gedeelte  af, na ruim twee 

maanden passen de onderdelen als een puzzel 

in elkaar.

 Met z’n allen naar de ijzerwaren winkel 

om het schuifsysteem voor de deuren en de 

afwerking olie voor beide kasten te kopen. 

De leverancier ziet ons team graag komen, op 

iedere vraag heeft hij een passend antwoord.

 Een bedrijfje uit Elsendorp heeft het glas  

geplaatst in de schuifdeuren. 

Een deel van de mensen heeft met 

allerlei machines gewerkt, zoals de grote 

zaagmachine en de schaafbank, maar  ook 

kleine handmachines, de schuurmachine, de 

frees machine, de boormachine… Anderen zijn 

meer begaafd om met de hand te schuren en 

als laatste  de kasten met de kwasten te oliën 

en tevens met een doekje 

het geheel uitboenen.

De zware  kasten 

verplaatsen naar de 

weverij was een hele 

klus. Met de welkome 

hulp van de wevers 

zijn de kasten terecht 

gekomen op hun plek. 

 Nu zijn de kasten in 

gebruik genomen, ze 

zijn vol met garen, 

doeken, geweven 

producten in allerlei 

afmetingen en kleuren. 

Kijkje in TD Bronlaak
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 Interview

Wat is er leuk om te werken bij TD Bronlaak.

Robert: Het zwembad schoonhouden, 

verhuizingen, klussen voor CS  is mijn 

voorkeur.

Arnold: Ik vind alle soort werkzaamheden 

in de houtwerkplaats leuk, ik ben met een         

leerwerk project gestart.   

Wilfried: De werkplaats vegen doe ik heel 

graag, spullen in de container gooien en met 

de bus mee vind ik  prettig. 

Lisbeth: Bamboe stokjes zagen voor de 

insecten hotels, puzzels maken en uitproberen 

spullen naar de winkel brengen, met Thijs 

babbelen, daar ben ik mee bezig. 

Pitt: Insecten hotels boren, met de lintzaag 

werken en klussen in de huizen.

Rob: Koffie zetten, de afwas, de voorruimte 

schoonhouden, met de elektrische figuurzaag 

werken, producten oliën, dit doe ik in de 

houtwerkplaats. 

Ale: Nestkasjes in elkaar nieten en met de 

schuurmachine houten producten glad maken 

is leuk werk.

Felix: Hout gutsen en machines schoonmaken 

is mijn specialiteit.  

Klussen

 TD Bronlaak bestaat uit een team van 

enthousiaste  bewoners die zoals de naam al 

zegt, graag klussen. Zo helpt de klussendienst 

vaak mee met het verhuizen van cliënten. 

Tijdens de verhuizing  worden er kasten 

bedden en andere meubels versjouwd. Soms 

moeten deze uit elkaar gehaald worden en 

later weer  opgebouwd. Natuurlijk kunnen 

onze klussers serieus en hard werken, maar 

ook kan er tijdens het werk gelachen worden. 

Dus heb je een klus dan weet je ons te vinden.

Eerst gaat ons team de klus bekijken, is het een 

geschikte klus voor de klussendienst en past 

de klus binnen onze werkplanning. Daarna 

wordt er een plan van aanpak gemaakt. Eerst 

wordt er gekeken hoe de klus uitgevoerd kan 

worden en wat er allemaal voor nodig is. Denk 

hierbij aan gereedschap en materialen. 
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Ouderdag in het Koetshuis.

Twee maal twee maakt een vierluik.

Bewoners van het koetshuis én hun familie,

schilderen samen met medewerkers

en geven zo kleur aan hun huis 

in sferen van het zonnige zuiden.

Elkaar ontmoetend

werd het een prachtige dag

voor  Jean Louis, William, Jeroen, Peter, Yvonne, 

Tom, Freek, Lisbeth en hun netwerk.

Kleurig Koetshuis
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Een grote glimlach bevestigt 

dat Roel dit wil en even 

later zitten we op een 

kantoortje ergens op 

Bronlaak.

Terzijde, Roel heb ik 

leren kennen toen hij 

bij mij deelnam aan de 

KHKH Brood, Koek en 

Graan Cursus en te kennen 

gaf dat hij wel heel graag 

broodbakker wilde worden. 

Maar laten we beginnen bij het begin. 

“Roel hoe oud ben je, waar ben je geboren en 

wat is het eerste wat je je kunt herinneren?”

“Ik ben geboren in Roermond op 25 november 

1984 en de Herman Broere School voor speciaal 

voortgezet onderwijs, dat herinner ik mij nog 

wel.”

“Wat herinner je daar dan van?”

“Ik leerde daar schrijven, lezen, taal, techniek, 

dingen maken, gymnastiek en buiten spelen. 

Op mijn 19-de jaar was ik klaar met school 

en ben daarna gaan werken op een drukkerij. 

Ik moest daar Nieten en Vouwen en soms 

schutvelletjes in boeken leggen. 

Toen de drukkerij ging 

verhuizen moest ik ergens 

anders gaan werken. Dat 

werd de Pomphoek in 

Den Bosch. Daar moest 

ik stickers plakken en 

inpakwerk doen. Ik moest 

daar altijd binnen werken”.

“Dat vond je niet fijn?”

“Nee, ik wil ook buiten kunnen 

zijn.”

“Hoe heb je Bronlaak gevonden of hoe ben je 

daarmee in aanraking gekomen?” 

“Mama had een folder gezien van Bronlaak en 

we zijn toen kennis gaan maken. Als eerste zijn 

we naar de boerderij gegaan en ik kreeg een 

rondleiding op Bronlaak om te zien welk werk 

er allemaal was. Ik heb zelf kippen gehad en 

mijn ouders ook. Dat leek me leuk en ik werk 

nu nog steeds op de boerderij. Later ben ik de 

Halm erbij gaan doen. Ze hadden er met zijn 

allen naar gekeken en het leek mij ook wel leuk, 

de Halm.”

“Wat doe je dan in de Halm?”

“Ik doe daar de bakken vullen met 

Roel Verlinden
Vandaag heb ik even de mogelijkheid om Roel 

op te zoeken voor een interview in Bronlaak Journaal.
Roel werkt drie dagen op de boerderij en twee dagen in de winkel de Halm. 

Vandaag is Roel op de boerderij. Op zoek naar hem, vind ik Roel in de spoelruimte 
naast de koeienstal, waar hij bezig is deze ruimte een grondige schoonmaakbeurt 
te geven, “Zo Roel, dat is wel eens nodig hier?”. Hierop antwoordt Roel dat dit een 

vaste taak van hem is, om iedere week de spoelruimte mooi schoon te maken. ”Heb 
je tijd om met mij mee te gaan naar en rustiger plek, waar we even kunnen praten 

over wie Roel is en wat jou beweegt in het leven?” 
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boodschappen voor de huizen, en ik breng 

ze ook weg. Ik weet waar alle huizen op het 

terrein staan en ken ook alle namen daarvan. 

Ook moet ik eierdoosjes vullen in de Halm.”

“En wat doe je op de boerderij?”

“Daar zorg ik voor de koffie, ik doe daar het 

automatisch reinigen van de melkspullen, 

leidingen doorspoelen, koeien voeren en 

uitmesten.”

“Roel werk je graag alleen of doe je liever met 

anderen samen werken?”

“Samenwerken?? Ik werk af en toe samen met 

andere bewoners of met de medewerkers. En 

soms alleen. En als iets niet lukt dan vraag ik 

dat. Ik ben zelf rustig, ik trek me niet zoveel 

van de anderen aan en ik word ook niet snel 

boos.

Ik blijf op de Boerderij en de Halm werken. 

Wel zou ik graag op een bakkerij willen gaan 

werken. Ik hou van bakken en alles wat een 

bakker kan maken. Ik wil heel mijn leven 

verder op Bronlaak. Het is een van de mooiste 

plekken en dat zegt mijn moeder ook.

“Roel waar heb je allemaal gewoond?”

Antw.: “ In Roermond, Den Bosch, Reek en 

nu op Bronlaak in de Sterrenboom. Ik heb 

daar een eigen kamer en slaapkamer waar ik 

mijn eigen dingen kan doen. Zoals muziek 

luisteren, lezen, DVD speler voor films: echte 

films bekijken, dus geen tekenfilms.

In de Sterrenboom moet ik iedere dag 

afdrogen en 1 keer per week afwassen en mijn 

eigen kamer schoonmaken en stofzuigen. Het 

is echt gezellig in de Sterrenboom. Dat moet 

je goed opschrijven! Om de drie weken ga ik 

een weekend naar huis naar mijn moeder en 

tweede vader.”

“Ga je ook wel eens op vakantie?”

“Zomers met papa en mama mee, maar 

ook met de Sterrenboom ben ik op Texel 

geweest en in Zwitserland. En ik ga met 

de Sterrenboom ook ieder jaar naar de 

carnavalsoptocht kijken, maar dat is eigenlijk 

geen vakantie.”

“Roel, jij woont 6 jaar op Bronlaak, ik werk 

6 jaar op Ard Lea, jij bent 32 jaar geleden 

geboren en ik werk precies al 32 jaar op 

Bronlaak, we hebben lijkt het, wel iets 

gemeenschappelijks hier?”

“Ik doe soms ook tractor rijden en ik heb ook 

aangegeven dat als de kaasmakerij mensen 

tekort komt, dat ik wel mee wil helpen. En 

ik zou het fijn vinden als ik 199 jaar wordt of 

200, maar dat is wel heel erg oud. Maar de 

dokters zeggen dat de mensen steeds knapper 

– en ouder worden. Ik wil leven, heb zin in 

wat allemaal nog komen gaat, ik wil alles 

meemaken, vooral leuke dingen. Kun jij daar 

niet voor zorgen?

“Het is voor jou niet saai hier?”

“Heb al mensen om mij heen en dat is goed. 

En sommige mensen die ik goed ken, heb 

ik een band mee. Kun jij trouwens niet een 

gouden horloge voor mij regelen? Horloges 

die ik leuk vind kosten wel 900 of 800 euro! 

En ik vind het leuk als je mij een briefje van 50 

geeft.”

“Eh Roel, ik heb toch geen schulden bij jou 

lopen?”

“Dat heb ik nog tegoed van jou, daar wacht ik 

op.”

“Roel ik geloof dat het tijd is om het 

vraaggesprek af te ronden, heb je nog andere 

vragen of wensen?”

“Ik zou wel graag en kopje koffie hier willen 

drinken met lekkere geschuimde melk van de 

boerderij, net zoals we op de brood en koek 

cursus doen.” 

“Nou dat gaan we dan proberen, hartelijk dank 

voor dit gesprek en wie weet gaan we samen 

nog een keer een broodje bakken.”

Willem de Ridder
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Lidmaatschap is voor het leven en kost €10,00
Dit bedrag wordt aangewend voor aanschaf nieuwe boeken.

Boeken kunnen voor 6 weken geleend worden, daarna betaal je een boete van €1,00 
per boek per week. Ook dit bedrag wordt aangewend voor aanschaf/vervang nieuwe 
boeken.

Indien de bibliotheek gesloten is kan (onder voorbehoud) de medewerker van de 
Foyer u van dienst zijn.

Nieuws vanuit de Bronlaakbibliotheek 
Rob en Kitty Steinbuch hebben de Bronlaakbibliotheek een 20-tal boeken van Judith von Halle 

geschonken. Rob en Kitty, dank jullie wel voor deze mooie aanvulling in onze bibliotheek!

Openingstijden aanwezigheid van de bibliothecaris in de Bronlaak bibliotheek:

Dinsdag en donderdag van 11:00 tot 12:00 uur

Woensdag van 15:00 tot 16:00 uur

Met vriendelijke groet,

Anton Wennekes

Bibliothecaris Pinksterhuis 
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behulpzaam

Mijn werk in winkel ‘de halm’
bakken vullen

boodschappen wegbrengen
bestellingen uitpakken

af en toe scannen
allemaal leuk werk

behulpzaam zijn
dat vind ik fijn

met collega’s samenwerken
elkaar accepteren

pauzes om te kletsen
zou hou je contact

sociaal netwerk is dat
en alle medewerkers zijn leuk

Manon Peters
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Volgende uitgave Bronlaak Journaal
De volgende uitgave van het Bronlaak Journaal zal verschijnen in het voorjaar van 2017. 

Deze uitgave zal als thema hebben:

     Voeding.

Aan deze uitgave zullen naast de vaste redactieleden ook nog Erica Krantz en Erwin 

Janssen meewerken. 

In de keuken van Bronlaak werken we met verse producten.

Zo veel mogelijk komt van Bronlaak zelf. Er worden groenten van de tuinderij de Kiem 

gebruikt, de zuivel van Kaasmakerij de Lindelaar en het vlees van Boerderij de Lindelaar. 

Deze producten worden aangevuld met waar mogelijk biologische producten.

Het eindproduct van de Keuken, de maaltijd, is niet alleen het eindproduct van dít 

werkgebied. 

Ook voor de medewerkers van de tuinderij, de boerderij en de kaasmakerij is het bijzonder 

om hun ambachtelijke product op hun eigen bord te zien.
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Redactie Bronlaak Journaal

Fransje Aarts-Haagsma, coach bewonersraad 

en coördinator bewonersconferentie

Willem de Ridder, vakinhoudelijk Werkleider

Natasha van Dijk, projectleider leer- werktrajecten

Yolande Eeren-Zanders, managementassistente

Deze editie werd mede mogelijk gemaakt door: 

Hester Buijs, Tanca Boot, Bewoners Ekster, Barbara Boon, 

TD Bronlaak, Koetshuis, Roel Verlinden, Anton Wennekes, 

Manon Peters en Pascale Portier.

In overleg met Yolande Eeren kun je een bijdrage 

voor het Bronlaak Journaal aanleveren. 

Neem daarvoor contact op met Yolande via: 

YEeren-Zanders@DeSeizoenen.org


